
Beleidsplan 

 

 

De grote waarde van de christelijke meditatie is in de vorige eeuw minder 

bekend geraakt in de westerse wereld. Toch is er een vorm van meditatie, die 

stamt uit de tijd van de christelijke pioniers in de woestijnen van het Nabije 

Oosten. Deze stille omgang met God wordt nu herontdekt door een groeiend 

aantal mensen. Zij richten zich op zijn liefdevolle gezindheid door veel tijd met 

Hem door te brengen en zij ontvangen daardoor innerlijke vrede en blijdschap. 

Deze kan zich zo sterk ontwikkelen, dat zij een diepe innerlijke vrede geeft, ook 

bij rampzalige gebeurtenissen in het leven, zoals het verlies van een baan, een 

echtscheiding, een ernstige ziekte, en het wegvallen van een levenspartner. 

Het blijkt uit ervaring, dat onze lessen sterk bijdragen aan het levensgeluk van 

mensen. Het is ons beleid dit waar mogelijk voort te zetten. 

 

Het gevoel iets van grote waarde tegengekomen te zijn, vinden we ook bij Joden, 

en wel door het restauratiewerk aan Joodse begraafplaatsen: het landelijk 

Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap sprak: “De koude relatie van 2000 jaar 

tussen Christendom en Jodendom is zichtbaar aan het veranderen in een warme 

genegen verbinding… door uw werk.”  Een Rabbijn uit Israël riep uit na ons 

bezocht te hebben: “Ik ben uiterst bewogen nu ik u mag ontmoeten.  Wat jullie 

doen in deze wereld is een wonder! Wonderen komen van God en niet van ons 

mensen.” 

Opperrabbijn Jacobs zei ons: “Jullie werk voelt voor ons Joden heel erg warm. 

Het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap is blij met wat jullie aan 

onderhoudswerk doen, maar wij, het rabbinaat, zijn nog blijer, met het oog op 

het antisemitisme! Die vriendschap is geweldig! Jullie werk is geweldig.” 

Ons beleid is er op gericht, de kloof tussen christenen en Joden te overbruggen. 

We richten ons op een bestaan in wederzijdse vriendschap. 

 

Sinds het jaar 2000 is Kees ook sterk betrokken bij het vredeswerk in 

Suriname. Hij schreef na twee tochten door het Bosland van Suriname, een 

verslag over deze reis. De excuses van veel Nederlandse christenen over het 

slavernijverleden heeft de Surinamers sterk getroffen en erg goed gedaan. Wij 

vermoeden sterk dat dit optreden heeft bijgedragen tot de vraag op een 

massabetoging: “Zullen wij de Nederlanders vergeven?” waarop een groot applaus 

volgde. 

Het boekje is nu ‘uitverkocht’, of liever: uitgegeven. Er wordt nu gezocht naar 

een opvolging ervan, om de slotfase van de verzoening tussen beide landen 

positief te blijven begeleiden. 

Om het werk aangaande de Joden en de vrede met Suriname is het tevens ons 

beleid, Kees Sybrandi ook voor de toekomst aan de Stichting ‘Boete en 

Verzoening’  ‘uit te lenen’. 

 



 

Tineke Arentze 

Bij het werk van Kees is de bijdrage van Tineke van groot belang. Zij 

functioneert als vrijwilliger belangeloos op alle terreinen waar ook Kees 

werkzaam is. Zij onderhoudt de contacten met belangstellenden voor de 

retraites en verzorgde menigmaal een lezing over personen uit de geschiedenis, 

die op het gebied van meditatie een grote invloed uitoefenen. Zij reisde 

daarvoor naar een conferentie in Zuid Italië en diverse bijeenkomsten in België 

over een grootmeesteres in de meditatie. Op de retraites functioneert zij als 

gastvrouw. Zij houdt de administratie bij en de planning. 

 

Bij het werk van de stichting ‘Boete en Verzoening’ is zij eveneens nauw 

betrokken. Als lid van de werkgroep ‘Onderhoud begraafplaatsen’ heeft zij al 

vele jaren het contact met de deelnemers aan de werkweken onderhouden; 

deelgenomen aan de organisatie van de werkweken en het verzorgen van de 

geestelijke en morele toerusting van de vrijwilligers. Daarbij verzorgt zij de 

administratie en de archivering daarvan.  

 

Het is ons beleid dat zij al deze activiteiten zal blijven verrichten, en daarom 

‘lenen’ wij haar eveneens uit aan de ‘Stichting Boete en Verzoening.’ 


