
Werkweek joodse begraafplaatsen 2019 
 
De landelijke werkweek op de Joodse begraafplaatsen is dit keer gehouden in de provincie 
Groningen, en wel op de begraafplaatsen in Veendam en Kolham. 
Er was veel werk te doen, en we waren dan ook blij met de ruim 100 medewerkers die hun 
schouders er onder hebben gezet om beide begraafplaatsen een totaal ander aanzien te 
geven. En dat bij temperaturen van 33- 36 graden! 
Van de ongeveer 340 grafzerken zijn de letters weer mooi zwart geverfd. Dat was een hele 
klus, want een flink aantal stenen moest aan 
beide kanten gedaan worden. Grafperken en 
grafhekken zagen er aan het eind van de week 
weer piekfijn uit. 
 
Het toegangshek van de begraafplaats in Kolham 
is van een nieuwe verflaag voorzien. 
Ondanks de hoge temperaturen zijn de geplande 
werkzaamheden klaar gekomen, waar we als 
werkgroep heel dankbaar voor zijn. 
 
Bestuursleden van de joodse gemeente kwamen een kijkje nemen en voorzagen de werkers 
van heerlijke versnaperingen. 
 
Ook de consulent kwam regelmatig op bezoek en genoot zichtbaar van zo veel ‘vriendelijke’ 
mensen op ‘zijn’ begraafplaats die zo hard aan het werk waren. Op een gegeven moment 
zette hij zelfs spontaan een Israëlisch lied in en zong de groep het ene lied na het andere 
met hem mee. Dat verstevigde nog eens de onderlinge band. 
 
Voor de landelijke groep mensen was de Blauwestadhoeve in Midwolda weer beschikbaar 
waar we een prima onderkomen vonden.  
Op maandagavond gaf Piet Luijten een indrukwekkende presentatie van de Internationale 
Verootmoedigings conferentie in Lissabon, Portugal, waar hij samen met Jan den Ouden, 
medebestuurslid van onze stichting, is geweest. Deze conferentie betrof het uiterst pijnlijke verleden 
van talloze Portugese en Spaanse Joden in de middeleeuwen, die getiranniseerd werden door de 
christelijke Kerk. Veel Joden lieten zich uit wanhoop over hun lot, uiteindelijk maar dopen, maar 
daarna werden zij toch niet vertrouwd en bespioneerd. Hun leven werd (vaak onder martelingen) 
onderzocht door de Inquisitie. 
Op dinsdagavond zijn we hartelijk ontvangen in de synagoge van Groningen, waar we de expositie 
met fotogravures van Jozef Israëls konden bezichtigen. Enthousiaste gidsen gaven er een rondleiding, 
zowel binnen als buiten de synagoge. We waren diep onder de indruk van hetgeen de joodse mensen 
is overkomen tijdens WO II en hoe weinig er is overgebleven van het joodse leven in de stad en in de 
provincie Groningen.  
Albert en Brecht Oosting vertelden op woensdagavond van hun werk onder de 
Holocaustoverlevenden in Israël. Brecht heeft vaak een diepgaand contact met deze mensen. Albert 
maakt al jaren intensieve studie van met name het Oude Testament en gaf daar een bijbelstudie 
over. 
 

Enkele reacties van mensen die voor het eerst mee deden: 

 Het was voor mij een feestweek, een geweldige week! Niet alleen wat betreft het 
werk op de begraafplaats, maar ook de fijne onderlinge gesprekken. Ik voelde me 

 



meteen thuis. Het was net één grote familie. Prachtig, te horen van Kees, hoe dit 
werk allemaal begonnen is.  

 Het is een fantastische week geweest! Jullie zijn net één grote familie, ook in het 
geloof. Echt geweldig om met jullie mee te doen! 

 Het enthousiasme van Annelies was geweldig.  

 Erg leuk, dat joodse mensen langs kwamen met wat lekkers. En dat we samen met 
hen liederen hebben gezongen. Heel fijn! 

 Je kunt op deze manier iets doen voor het joodse volk. Daar ben ik heel dankbaar 
voor. Ik heb ook heel mooie gesprekken gehad. 

 Een jongere: “Ik heb goed contact met de consulent gehad. We hadden een goed 
gesprek. Ik ben zijn vriend geworden op facebook.” 

 Een tiener: “Echt superleuk! Fantastisch! Hoe je de begraafplaats in de loop van de 
week ziet opknappen. Superleuk! “ 

 
 
 
Dat de relatie tussen Jodendom en christendom in de 
afgelopen jaren is gegroeid, werd duidelijk in de 
bedankbrief die we na afloop van de werkweek kregen 
van het NIK (Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap. 
“Wat startte met een kille koude relatie van 2000 jaar 
tussen Christendom en Jodendom, is zichtbaar aan het 
veranderen in een warme genegen verbinding tussen 

leden van onze levensovertuigingen de afgelopen jaren. 
De kilheid is alom bekend en is nog niet uitgebannen. Getuige datgene wat tot ons komt via de 
diverse media die velen van ons tot onze beschikking hebben. 
Toch is dat kleine geplante zaadje van respect, betrokkenheid, bevlogenheid met de joodse 
geschiedenis van Nederland ook dit jaar weer opnieuw zichtbaar geworden op de joodse 
begraafplaatsen in Kolham en Veendam in de provincie Groningen.  
Maar ook door het jaar heen, waarbij enkelen van u op ons verzoek en overleg met uw leiding lokaal 
door het gehele land kleinere en grotere klussen hebben aangevat.  
Hierdoor is het aanzien van onze begraafplaatsen weer een stuk verbeterd en behouden voor het 
nageslacht..... 
De warmte gezien en gevoeld was voor ons als vertegenwoordigers van het NIK spreekwoordelijk. 
Nog daargelaten de verzengende hitte, die sommigen van u niet leek te deren; de klus moest af. 
Bewonderenswaardig! Maar ook de persoonlijke en vaak ook de echte betrokken gesprekken deden 
goed en getuigden van warmte en respect. 
Naast dit serieuze deel was er ook ruimte voor een gulle lach en zelfs voor spontaan gezang van 
typisch Nederlandse en Hebreeuwse liedjes, dat de band met elkaar alleen maar verstevigde. 
Fijn, om zo een betrokken club mensen te weten, die de joodse zaak, nu bijna 75 jaar na ’40-’45 een 
warm hart toedragen”. 

 


