“IN DEZE VORM VAN GEBED HEB IK EEN NIEUW ELAN GEVONDEN”
Reacties van deelnemers op de retraitedagen

Deze bezinningsdagen hebben bij mij een grote geestelijke ontwikkeling te weeg gebracht,
waar ik erg dankbaar voor ben.

Jezus zoeken is het mooiste dat er is, en dat leer ik op deze dagen!

Wat hier onderwezen wordt, is goed bijbels onderbouwd.

Ik dank de Heer intens voor Zijn genade, dat we van dit werk gehoord hebben en deze dagen
konden meemaken. Het is z6 kostbaar wat hier onderwezen wordt. Dit helpt ons om dichter bij
Jezus te komen.

Ik vind het z6 belangrijk, wat we hier leren: onze tijd gebruiken om anderen te zegenen, zelfs
als we auto rijden, of in de supermarkt in de rij staan voor de kassa. Zo hebben we leren bidden
onder al onze werkzaamheden door.

Ik ervaar, dat het een geestelijke rust en evenwicht geeft.

Verkwikt en vol vrede, blijdschap en energie, ging ik weer naar huis.

Wees ervan overtuigd, dat deze meditatiedagen voor mij, als arts, hoogtepunten zijn!

Het is een kostelijke zaak om deze dingen mee te maken, ik word er naar toe getrokken. Dit is
levensbrood!

Ik ben enorm dankbaar, dat God mij op dit spoor heeft gebracht. Het was buitengewoon, om
deze dag mee te maken, om bezig te zijn met de bedoelingen van de Heer met ons leven. Het
raakte me diep in mijn hart.

In deze cursus doen jullie wat jullie beloven in de informatiefolder. Er is geen woord teveel
gezegd. Het geeft me veel praktische handvaten; er wordt een methode aangereikt om het
innerlijk gebed te beoefenen. Veel méér mensen zouden dit moeten kennen!

Ik wil me verder inzetten om deze vorm van gebed te beoefenen.

De bijbelstudies over de kracht van het bloed van Jezus aan de hand van Andrew Murray
hebben ons zoveel waardevols gegeven.

De vertellingen over Teresia van Avila hebben me veel geleerd over de stille, warme,
liefdevolle aandacht voor God; ze zijn in deze tijd zeer waardevol voor een rijker geestelijk
leven.

Ik ben heel dankbaar, dat ik hier mocht zijn. Er is een nieuwe dimensie in mijn geestelijk leven
gekomen. Er zit veel meer in dan ik had gedacht. Heel verrijkend. Ik ben vandaag opnieuw
gevoed.

Ik heb veel belangstelling voor de contemplatieve weg. Ik wil graag groeien in deze manier van
bidden.

Mijn liefde naar God toe is hierdoor groter geworden.

Ik kreeg een groot verlangen om me door Gods vuur te laten reinigen en louteren. Ik zou ook de
warmte van deze stralen in me op willen nemen om anderen te kunnen beschijnen met Gods
liefde.

Deze vorm van bidden geeft mij een extra dimensie in mijn omgang met God.

De meditatie over de zonsverduistering, waarbij we ons concentreerden op de vlammen die de
zon uitstraalt van meer dan 100.000 km. lengte -één vlam is vele malen groter dan de aarde —
wekten bij mij een gevoel van nietigheid, verbazing en dankbaarheid dat God mij toch kent.



